In manus tuas Domine
commendo spiritum meum



Dankbaar herinneren wij

PIET BLOEM

Geboren op 2 november 1921 te Amsterdam, na
gesterkt te zijn met het Sacrament van de Zieken,
overleden op maandag 6 juli 1998 te Boxtel.

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de
ziekte en na het overlijden van Piet zeggen wij u
hartelijk dank.

Familie Bloem

Piet, broer, zwager, oom maar vooral vriend van
velen. Vrienden die hij kreeg door zijn collegia-
liteit, betrokkenheid en zijn humor. Vrienden die
hij kreeg door zijn liefde voor de kerkmuziek die
vanaf zijn jeugd in Amsterdam een grote rol
speelde in zijn leven. Als zanger altijd bezig iets
extra’s aan de Heilige Mis te geven. Als dirigent
de grote motivator om zijn zangers steeds iets
mooier te laten zingen. Zoals hij zelf altijd zei: “Tot
meerdere eer en glorie van de Allerhoogste.”

Trouw aan de lijfspreuk van zijn compagnie “Nil
Nobis Absurdum” - niets is ons te dol - en vanuit
zijn rotsvaste geloof dat hij zou worden opgeno-
men in het koor der engelen heeft hij zijn ziekte
aanvaard en vaak een eenzame maar dappere
strijd gestreden. Nooit wilde hij iemand tot last
zijn. Gelukkig is hij in zijn laatste uren omringd
met de zorg van familie en vrienden.

In manus tuas Domine. In Uw handen Heer, be-
veel ik mijn geest.

Op uitdrukkelijk verzoek van Piet heeft “zijn”
St. Theresiakoor hem met dit gezang uitgeleide
gedaan.

Wij geloven dat hij voorgoed zal mogen delen in
het eeuwig en onvergankelijk leven in de liefde van
God, die reikt over de dood heen.

Moge hij rusten in vrede.



