


Ad Vorstermans

* Asten-Heusden, 16 april 1923
1 Tilburg, 5 mei 2009

Ziin kinderjaren in Heusden, zijn jongensjaren op
Beekvliet en de oorlogsjaren in Tilburg en Haaren gingen
vooraf aan zijn jaren als kapelaan in Hank, Boxtel,
Nijmegen en Eindhoven. Gaandeweg meer en meer
doende geraakt als katecheet werd hij in de turbulente
60-er jaren moderator in Deurne, waar hij zich vaak niet
verstaan voelde in wat hem ten diepste bezielde; jonge
mensen het oude geloof zo aanreiken dat het niet enkel
hun hoofd maar vooral hun hart kon raken en zodoende
hen zou helpen waardevolle en gelukkige mensen te
worden. Een gids wilde hij zijn -met het evangelie als
wegenplan- voor de mensen van morgen; 'n herder met
altijd meer oog voor de talenten dan de tekorten van
mensen!

Voor deze pastoraal, luisterend en lerend nabij zijn,
kreeg hij als moderator in Tilburg alle ruimte en respect,
eerst op de Paulus HBS en later op het toen nog jonge
Cobbenhagencollege.

In diezelfde tijd kwam " in zijn leven, dochter van
1 de kerkmusicus met wie hij in Boxtel zoveel
muzikaal plezier had gedeeld en bij wie hij vriendschap
had gevonden. Ad was voor haar als een luisterende
vader en wees haar een weg voor de toekomst. Hij was
haar grote broer, zij werd zijn zorgende huisgenoot.
Hij bleef haar herder, zij werd zijn kameraad. En zo
werden zij tochtgenoten, die elkaars eigenheid, eigen
geschiedenis en levenskeuze waarderend, verknocht

aan elkaar het leven voor elkaar blij kleurden.

Met haar en anderen die Ad nabij waren en die hem
hebben gekend en gewaardeerd onthouden we hem als
een milde mens, een spirituele man. Priester gewijd en-in
de stormen van de tijd- toegewijd gebleven aan mensen
en God. Pijn geleden aan de Kerk als zij de vragen
niet verstond, maar troost gevonden in het geloof van
eeuwen, even zichtbaar in kathedralen als kapellekes.
En zijn leven lang verrukt door de schoonheid van de
muziek, die alle grenzen overstijgt en waarin God zich
voor Ad van Zijn beste kant liet horen...

Die God zeggen wij samen met ‘zijn’ dank voor
al het goede en mooie dat hij ons en anderen heeft
gegeven en we bidden dat hij voor altijd thuis bij God,
geborgen in Zijn liefde, vrede vinden zal, licht dat nooit
meer dooft... adieu Ad...a Dieu...



